Programma bespeling
Hemonybeiaard Middelstum
Henk Veldman

1 november; Allerheiligen
Aanvang 14.00 uur.

Thema:
Hervormingsdag, allerheiligen, allerzielen

Programma
Ein feste Burg’ ist unser Gott — Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Spirituals

-O when the Saints go marching in
-Nobody knows the trouble I’ve seen
-Roll, Jordan Roll

-1 want to be ready

-Michael rows the boat

-Swing low, sweet chariot

-He’s got the whole world in His hands

Tears in heaven — Eric Clapton

Time to say goodbye — Andrea Bocelli & Sarah Brightman
Papa — Stef Bos

De Steen — Bram Vermeulen

Uit: Requiem — Gabriél Fauré (1845-1924)
-Pie Jesu
-In Paradisum

Toelichting

In de katholieke traditie zijn de dagen 1 en 2 november verbonden met Allerheiligen en Allerzielen.
Eerst worden alle martelaren en heiligen herdacht, een dag later de ‘gewone’ man/vrouw die is
overleden.

Op 31 oktober viert het reformatorische christendom het begin van de reformatie.

En dan is er aan kerkmuziek geen gebrek, want Luther heeft de muziek niet alleen teruggegeven aan
het volk, maar haar ook een voorname plaats gegeven binnen de lofzang aan God.

Muziek stond bij hem, direct naast de theologie, op de hoogste plaats van aanbidding.

Vandaag een programma met veel spirituals die grotendeels gaan over de laatste tocht van de mens
doorheen de doodsrivier om aan te komen in het beloofde land.

En muziek die troost biedt bij het verwerken van het aardse lijden daaraan.



